
Meijers met missie
Gebedsbrief 3

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent
met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18


Beste lezer, 

Dankjewel dat je geïnteresseerd bent in onze gebedsbrief en wilt bidden voor Malawi en ons werk en leven
hier. In deze gebedsbrief nemen we je graag mee in de actuele gebed- en dankpunten die bij ons en bij de
mensen in onze omgeving leven. Daarnaast willen we je graag informeren over onze toekomst.

Hartelijke groet, Herman, Anneloes en Ralf

Getuigenis
In de afgelopen weken is het rapport van de evaluatie afgerond. Hierin staat onder andere beschreven wat
de impact is van het Bijbelstudieprogramma in Malawi. Lees hieronder het getuigenis van Gladson Jere.

'Mijn naam is Gladson Jere. Ik ben de MET-coördinator van de Ntcheu Pastorie van de CCAP Blantyre
Synode. Ik ben getrouwd en heb drie dochters van 10, 7 en 2 jaar. Mijn vrouw en ik deden altijd
bijbelstudies met ons gezin, maar eigenlijk leek dat heel erg op preken en was er geen interactie. Mijn
vrouw en ik vertelden iets over een hoofdstuk in de Bijbel en daar luisterden mijn kinderen naar. Toen
Bijbelstudie 4 All werd geïntroduceerd, besloten we om echt samen Bijbelstudie te doen. Mijn twee oudste
dochters houden van deze participatieve aanpak en zijn veel meer betrokken dan voorheen. Ontzettend
bedankt!"

Onze toekomst
Een jaar Malawi is bijna voorbij. Een beetje weemoedig kijken we terug nu we op het punt staan om
afscheid te nemen van ons leven hier. Afscheid van dierbare vrienden en collega’s, dat went nooit. 

Gladson Jere, MET-coordinator van Ntcheu Presbyterye

https://dailyverses.net/nl/1-tessalonicenzen/5/16-18


Half augustus hopen wij na een jaar terug te keren in Nederland. Onze uitzending naar Malawi zit erop en dat
valt precies samen met het zwangerschapsverlof van Anneloes. In Nederland zal Herman op zondag als
voorganger te gast zijn bij verschillende kerkelijke gemeentes die ons hebben gesteund. Daarnaast is er ook
voor Herman werk gevonden op het kantoor van de GZB in Driebergen en zal hij de komende maanden op
afstand betrokken blijven bij het werk in Malawi.

En nu hoor ik je denken: dit klinkt tijdelijk, wat hierna? Dat is een goede vraag waar wij de afgelopen weken
veel gesprekken over hebben gevoerd met elkaar, met de GZB, met onze TFC en met familie. Als gezin
staan wij – na deze eenjarige uitzending – open voor een lange termijn uitzending. Op dit moment zijn wij in
gesprek met een seminarie in Costa Rica. Herman zou daar aan de slag kunnen gaan als docent en als
toeruster binnen gemeentes. Voor Anneloes is werk gevonden bij een organisatie die zich inzet voor
kwetsbare doelgroepen in de samenleving, zoals vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. We
communiceren dit voorzichtig, omdat we nog midden in het proces zitten. Tegelijkertijd willen we jullie er
graag in meenemen.

Het afgelopen jaar hebben we namelijk veel steun ervaren vanuit Nederland. Mensen die voor ons bidden,
belangstellende berichtjes sturen, kaarten en cadeautjes opsturen of financieel bijdragen. We hebben echt
ervaren dat jullie naast ons staan en deze uitzending gedragen wordt. Zending doen we samen! We willen je
vragen om ook in dit proces richting Costa Rica en een eventueel volgende uitzending ons te dragen in
gebed. Het komende jaar is spannend, veel is nog onzeker en als alles doorgaat komen er weer heel veel
veranderingen. Maar wat de toekomst brenge moge, ons geleidt des Heeren hand. 

Het afgelopen jaar hebben we veel van Malawi gezien en
veel nieuwe mensen ontmoet. Malawi is een prachtig land,
met veel potentie. Tegelijkertijd hebben we ook veel
armoede en moeilijkheden gezien. Wij gaan weg, maar
deze situatie blijft. Dat is ingewikkeld. Wil je bidden voor
het land Malawi, en ook voor de overheid. Dat zij
mogelijkheden vinden om het land verder te helpen. 
We willen jouw gebed vragen voor onze toekomst. Een
transitie naar Nederland, in verwachting van een tweede
kindje en een nieuwe uitzending. Veranderingen die veel
van ons vragen. Wil je bidden voor rust, en voor alle
praktische zaken die hierbij geregeld moeten worden. Dat
we voortdurend mogen vertrouwen op Gods leiding in ons
leven. 
Na een jaar Malawi laten we veel dierbare mensen achter.
Wil jij bidden voor onze collega’s bij de CCAP Blantyre
Synode, onze tuinman en schoonmaakster met hun
gezinnen, onze vrienden en de mensen die we kennen
vanuit de kerk. Op afstand willen we verbonden blijven,
maar we weten ook dat we veel mensen hier op aarde niet
meer gaan zien. We laten hen achter in het vertrouwen dat
de Heere God bij hen blijft en voor hen zorgt. 
Wij gaan Malawi verlaten en het Bijbelstudieprogramma
gaat door. Wil je bidden voor wijsheid voor onze collega’s
en voor de gemeentes binnen CCAP Blantyre Synode die -
met de beperkte middelen en veel enthousiasme - het
Bijbelstudieprogramma voortzetten. 

Gebedspunten
De evaluatie is afgerond. Er zijn duidelijke conclusies
uitgekomen waar de CCAP Blantyre Synode en de GZB de
komende jaren mee vooruit kunnen. We bidden voor
wijsheid voor de kerk en danken ook voor de voorspoedige
afronding van de evaluatie. 
Er moet veel geregeld worden als je na een jaar uit een
land vertrekt. Dat kan veel zorgen en onrust met zich
meebrengen. We kijken dankbaar terug op de afgelopen
weken waarin we Gods trouw hebben ervaren, juist ook op
dit praktische vlak. We danken dat onze auto is verkocht,
dat de meeste spullen uit ons huis zijn overgenomen door
anderen en dat we op een goede manier vriendschappen
kunnen afsluiten. 
We zijn erg dankbaar wat het afgelopen jaar ons heeft
gebracht. In Malawi hebben we veel geleerd over de
veelkleurigheid van Gods wereldwijde kerk. Daarnaast
willen we ook graag danken voor de betrokkenheid en het
medeleven vanuit Nederland. Zending doe je samen, dat
hebben we echt ervaren het afgelopen jaar. 

Dankpunten


